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Zondag 14 december 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. M.J.W. Brederoo, IJsselstein    

Ouderling van dienst:  Gerda/Hans van Zijl       

Organist:   Bas Vliegenthart  Koster: Jaap Swijnenburg  

Peuteroppas:   Greet Zondag      

Kinderkerk:   Alle basisschoolgroepen  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   PGO / Kerk & Israël  

 

Zondag 21 december 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. M.A. Verstoep, IJsselstein  

 

Woensdag 24 december 2025: avonddienst 18.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen  

Bijzonderheid:   Kinderkerstfeest 

 

Woensdag 24 december 2025: avonddienst 21.00 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen en ds. R. de Koning Gans 

Bijzonderheid:   Volkskerstzang in St. Michaëls kerk 

 

Donderdag 25 december 2025: morgendienst 9.30 uur, 1e Kerstdag 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen  

 

Overige vieringen/activiteiten 

12 december 10.00 uur Welkom voor een kopje koffie/thee in het ZC  

12 december 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Roelof de Koning Gans 

19 december  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan    

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

We zijn op weg naar het kerstfeest. We maken onze huizen gezellig, iedereen op 

zijn eigen wijze. Afgelopen week hebben we ook met een aantal mensen de kerk 

in kerstsfeer gebracht. Onder andere met eigen gemaakte engeltjes. 

Bij toeval kwam ik (Dita Aleman) in het ouderlingenblad een artikel tegen dat over 

engelen gaat. Hierbij een heel klein stukje uit dat blad; heel toepasselijk als we 

proberen om te zien naar elkaar, juist in deze tijd. 

“Engelen bestaan. Nog altijd. Ik heb heel wat mensen ontmoet die vertelden over 

de verschijning van een engel. Als ze tenminste merken dat je hen serieus neemt. 

Want er wordt vaak heel lacherig over gedaan. Engelen, soms in letterlijke zin: als 

een verschijning van Godswege. Maar vaak ook in de zin van: die en die was toen 

als een engel voor me. Engelen bestaan. Misschien ben je het zelf wel.  

Zouden we een engel kunnen zijn?”.  



 

 

 

 

In de maand november zijn kaarten gebracht bij mw Sippy Klercq-Hofstra, dhr Derk Elderman, dhr Piet van 

Doorn, dhr Jan Zijderlaan, mw Leny Jacobs-bij de Vaate, mw Carla Sieling-van der Steen, dhr Dick Slager, 

mw Riet Verdouw-van Eijk, allen ter felicitatie met hun verjaardag in november. 

Een kaart ter bemoediging, beterschap of medeleven werd gebracht bij mw Alette Le Feber-Verweij en bij 

mw Ria Brandenburg-Wink. 

Voor het betrekken van een nieuwe woning naar Bas & Miranda Vliegenthart-vd Sterre en naar mw Elly van 

Leusden-van Buuren. 

Een condoleancekaart werd gebracht bij familie Visser-Kortlever en bij familie Verdouw (Tappersheul 6). 

Het boeket van vorige week is gebracht bij Ria Brandenburg, de toefjes bij Rob Kasbergen ter bemoediging 

van hen en hun partners.   

 

Kinderkerk 

Zondag is het 3e advent en gaat het in de kinderkerk over Jesaja, hij vertelt over een droog 

land en geeft midden in die dorheid hoop. 

Ook komt de pakketbezorger weer een pakketje brengen, wat zal er dit keer in zitten??? 

Super leuk als jullie er bij zijn, tot dan!!! 

 

Uitnodiging Volkskerstzang: ‘Licht in de nacht’ 

Evenals voor veel andere vieringen nodigen wij iedereen uit voor deze dienst op 24 december a.s., om 21 

uur in de “Grote Kerk” met veel ruimte voor het zingen van kerstliederen. Voorgangers zijn ds. De Koning 

Gans en ds. Bogerd-Looijen, muzikale begeleiding wordt verzorgd door Gerben Mourik en een klein 

gelegenheidskoor. Er zal een collecte gehouden worden voor stichting Keniaproject. 

Na afloop ontmoeten we elkaar op het kerkplein van de Ontmoetingskerk met warme chocomel en 

glühwein. 

Van harte welkom ! 

 

Eindejaarsdienst 2025,  beste gemeenteleden 

U mag verzoeknummers: liederen, (Bijbel)teksten, gedichten en gebeden opgeven voor de 

oudejaarsdienst. U mag dit zelf voordragen, maar dat hoeft niet. En speelt u piano of een 

ander instrument? Ook die bijdrage horen we graag. Kunt u zelf niet aanwezig zijn, maar 

heeft u wel een mooie suggestie, geeft u dit vooral ook door. Wij zien uw bijdrage graag 

verschijnen! 

Graag voor 17 december mailen naar czwiep@delta.nl, in de app of op een andere manier doorgeven aan:  

Esther Brouwer of Cisca Zwiep 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen om 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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